DE SMALLE WEG TEN LEVEN

Thomas Boston (1676-1732) preekte een aantal keren over Matthéiis 7:13
en 14. Boston wist de dringende oproep uit de tekst (Gaat in!) te combine-
ren met een duidelijk onderscheiden en waarschuwende prediking. ledere
lezer ontvangt daardoor geestelijk onderwijs. Met nadruk stelt hij dat

de brede weg bestaat uit diverse sporen. In één van die sporen wandelen
ernstige mensen die denken dat ze op de smalle weg gaan. Ze zijn echter
niet door de enge poort gekomen. Daar gaan namelijk alleen mensen
door die in schuldverslagenheid de toevlucht tot de Heere Jezus genomen
hebben. Voor het gaan op die weg noemt Boston een duidelijk beeld:

van nature hebben we gezwollen voeten. Hoe meer genade we ontvan-
gen, hoe meer onze voeten slinken. Daardoor wordt de smalle weg zelfs
een weg vol vreugde! De preken zijn opnieuw uit het
Engels vertaald. Voor de overzichtelijkheid is de stof in
hoofdstukken en in door witregels gescheiden alinea’s
verdeeld. De inhoud is het lezen én overdenken ten
volle waard.
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